Buuwrt
Cirkel.

Infobrief Buurtcirkel(s) Hellevoetsluis
No 2. Winter 2019/2020

Beste mensen,

via een regelmatig terugkerende infobrief willen
de deelnemers aan de Buurtcirkel in
Hellevoetsluis jullie op de hoogte houden van
de ontwikkelingen met betrekking tot de
Buurtcirkels. In deze editie blikken we weer
terug op de afgelopen periode, kunnen jullie
weer kennis maken met een aantal
betrokkenen en kijken we graag vooruit, veel
leesplezier!

Afgelopen periode

In de periode na de zomer tot aan begin 2020
hebben de Buurtcirkelbijeenkomsten
plaatsgevonden in Woonkamer Ons Midden op
de Bremstraat. We ervaren dit als een prettige
locatie waar we ons thuis en welkom voelen en
zetten de bijeenkomsten hier voort. Soms zijn
we uitgeweken naar een andere locatie zoals de
buurtkamer aan het Evertsenplein om daar de
verjaardag van Renate (deelneemster) te
vieren. Ook zijn we een keer met zijn allen bij
restaurant Lotus in Brielle wezen eten vanwege
hun jubileum. Rond de kerst zijn we door de
dames van ‘koffie gemixt’ uitgenodigd voor een
kerstdiner en zelf hebben we meegeholpen aan
de nieuwjaarsreceptie van Pameijer in het Hart
van Hellevoet. We hebben nog veel meer
dingen gedaan zoals een workshop gevolgd
over het gebruik van de ‘Fijn je te zien website’,
een presentatie over de Buurtcirkel op het ‘Fijn
je te zien terras’ in het Cultuurhuis en we zijn
met een aantal deelnemers naar de landelijke
Buurtcirkeldag in Amsterdam geweest, het is
teveel om allemaal op te noemen!

—

Uit eten bij Lotus, Bfielle.

Huidige stand van zaken

Buurtcirkel Nieuw-Helvoet draait op volle
toeren. Op dit moment zijn er 16 deelnemers
actief, 3 vrijwilligers en 1 Buurtcirkelcoach.
Hiernaast zijn er 6 nieuwe mensen die interesse
hebben om mee te doen. Om de groep niet te
groot te laten worden is er besloten om te gaan
starten met een 2°¢ Buurtcirkel: de Kooistee.
Sommige deelnemers van Nieuw-Helvoet zullen
overstappen naar Buurtcirkel de Kooistee
omdat dat logistiek voor hen praktischer is. Dit
maakt ook weer ruimte voor de nieuwe mensen
die mee willen doen. Jan Willem zal als
vrijwilliger ook overstappen naar de Kooistee en
deze groep zal ook begeleid gaan worden door
Buurtcirkelcoach Marco van Belle. Hoe deze
Buurtcirkel verder vorm gaat krijgen ligt
helemaal aan de deelnemers, we vertellen er
graag over in de volgende editie van onze
infobrief!

De Buurtkamer is de plek waar we wekelijks
samenkomen.



Vrijwilligers
Babette, Renato en Jan Willem zijn de

vrijwilligers van de Buurtcirkel. Zij ondersteunen
de deelnemers waar mogelijk, de
Buurtcirkelcoach ondersteunt de vrijwilligers
hier weer bij. Begin dit jaar is er een coaching
sessie geweest bij Babette thuis waarbij we
elkaar weer beter hebben leren kennen en de
plannen van 2020 hebben doorgenomen. De
afgelopen maanden hebben Jan Willem en
Renato meegedaan aan de training Mental
Health die vanuit de gemeente aangeboden
werd en ze zijn allebei geslaagd voor hun
certificaat!

Allebei een mooi certificaat, alleen 1 printer kan
een nieuwe cartridge gebruiken ;-)

Kennis maken!

Om 'ons' beter te leren kennen hebben we aan
een aantal mensen gevraagd om iets over
zichzelf te vertellen, hier zullen we iedere
nieuwsbrief aandacht aan besteden. Dit keer
een vrijwilliger en een deelnemer aan het
woord!

Jan-Willem Van der Burgh (Vrijwilliger)

Ik ben Jan-willem van der Burgh, ik ben van
1973 en ik ben vrijwilliger bij de Buurtcirkel.
Daar is een hoop aan vooraf gegaan. Ik heb een
turbulente jeugd gehad waar ik veel
traumatische ervaringen heb doorgemaakt,
hierdoor kon ik vroeger niet met alles
meekomen. Op school werd ik veel gepest.

Op latere leeftijd ging het op de werkplekken
ook vaak mis door dat ik last had van PTSS,
hierdoor kon ik moeilijk een baan behouden. Ik
kreeg op latere leeftijd ambulante
woonondersteuning van Stichting Pameijer en
daarnaast therapie van een psycholoog.

In 2012 ben ik de opleiding van Howie the Harp
gaan volgen, dit is een opleiding voor
ervaringsdeskundigen van Pameijer. Ik ben nu
gecertificeerd ervaringsdeskundige op het
gebied van seksueel misbruik en pesten. Onder
andere door de opleiding van Howie the Harp
heb ik leren omgaan met mijn verleden en kan
ik daardoor nu anderen ondersteunen/helpen
waar nodig.

Ik ben al sinds 2007 volledig afgekeurd voor
werk, daardoor heb ik nu alle tijd om
vrijwilligerswerk te doen en kan ik mij op die
manier toch goed inzetten voor de
maatschappij. Bij de Buurtcirkel zijn we er voor
elkaar. De deelnemers zijn vaak de kwetsbare
mensen van de samenleving en ik mag als
vrijwilliger met mijn achtergrond al deze
mensen ondersteunen met wat ze nodig
hebben. En zij kunnen mij dan ook weer helpen
waar nodig. Wederkerigheid is een mooi en een
groot goed waar we zuinig op moeten zijn.

Ik kom graag met de deelnemers en vrijwilligers
van de buurtcirkel samen omdat het vaak
gezellig is, maar ook om dat iedereen in meer of
mindere mate zich kwetsbaar durft op te stellen
omdat het bij ons veilig genoeg is. Heb je
verdriet, dan praten we erover en als er een
probleem is dan proberen we te helpen. Ook
met praktische dingen kun je hulp krijgen.
Laatst was er bijvoorbeeld nog iemand met een
computer die het niet meer deed dan komt er
iemand van de buurtcirkel om het probleem op
te lossen. Maar ook ik als vrijwilliger heb hulp
gekregen om dat het even niet lukte om mijn
afwas te doen.

Binnenkort gaan wij in Hellevoetsluis alweer
een 2¢ buurtcirkel opstarten. En ik ga dan als
vrijwilliger die 2° groep draaien. Ik kijk daar erg
naar uit. Het doet me goed dat er vanuit
Pameijer, die de buurtcirkel organiseert, genoeg



vertrouwen in mij gesteld wordt dat ik dit als
vrijwilliger mag doen. Mede door de buurtcirkel
ben ik weer gegroeid en als vrijwilliger van de
BC kan ik nu ook anderen helpen groeien, en
dat is iets moois. Als dat geen wederkerigheid
meer is dan weet ik het ook niet meer.

Groetjes van een gemotiveerde vrijwilliger en
ervaringsdeskundige.

Fredy (Deelneemster Buurtcirkel)

Hallo, ik ben Fredy. Ik doe mee aan de
Buurtcirkel omdat ik sociale contacten wil
leggen en met de mensen samen dingen
ondernemen. Een van de leukste activiteiten
die we gedaan hebben was varen naar
Willemstad. In je eentje doe je dat niet zo gauw,
dus we waren met 5 mensen de hele dag varen
in de zomer omdat het weer zo mooi was. We
deden met elkaar optrekken, zonder
vooroordelen en maakten er een leuke dag van.
Sommige mensen hebben hulp nodig met
praktische zaken en kan je ook om hulp vragen.
Niets is te gek bij de Buurtcirkel. We komen 1x
per week samen en praten dan bij voor de
volgende activiteiten. Niet moet alles mag.
Groetjes, Fredy

Meedoen of meer informatie?

Wil je na het lezen van deze infobrief eens
komen kijken, meer informatie krijgen of
ben/ken je iemand die mee wil doen met de
Buurtcirkel? Neem dan gerust contact met ons
op! Je kunt contact opnemen met
Buurtcirkelcoach Marco van Belle door te
mailen of te bellen naar:
marco.van.belle@pameijer.nl

06-12965279

Websites

Er is best veel te doen in Hellevoetsluis en
daarom is er een mooie, sociale, website
opgezet: “Fijn je te zien”. Hier vind je 0.a.
vrijwilligersvacatures, adressen van de
buurtkamers, agenda vol activiteiten en
achtergrondverhalen. Ook de Buurtcirkel heeft
hier haar eigen pagina:

https://fijnjetezien.nl
https://fijnjetezien.nl/groep/buurtcirkel

&

Like je ook onze Facebooksite van de
Buurtcirkel?
https://www.facebook.com/Buurtcirkel-de-
Kooistee-Hellevoetsluis-307989006822450

Graag tot een volgende keer!
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